
	
Tweemaandelijks	blad	van	Scouts	Egmont-Orion	Wemmel	

50ste	jaargang	
JANUARI	–	FEBRUARI	2016	



LEIDING	 	 	
	
Kapoenen	
Charlotte	Potemans	 									 0497/28.74.71	
Ira	Stevaert																										 	 0485/20.23.61	
Emma	Verhas	 		 	 0477/03.62.21	
Zoë	Engels	 	 	 0478/04.23.46	
	
Kawellen	
Anton	Potemans	 	 									 0497/28.74.82	
Bert	Coppens	
Lien	Leemans	
Liesbeth	Coeckelbergh	 	 0472/27.00.81	
	
Pioniers	
Anouk	Lemm	 	 	 0471/09.69.10	
Stan	De	Keersmaeker	 								 0472/67.55.24	
Evelien	Smets	 	 	 0488/26.55.60	
	
Jonggivers	
Kato	Verhas									 							 	 0478/74.35.15	
Carl	Balcaen		 	 							 0492/77.81.09	
	
Givers	
Pieter	Verspecht		 	 								 0479/66.12.70	
Onah	Thomas																							 	 0473/67.61.37	
	 								 	
	
Groepsleiding	 	 	 	
	
Margot	Lemm	 	 	 0476/71.66.33	
Pieter	Verspecht	
	
Bezoek	nu	ook	onze	webstek	en	voor	
inschrijvingen:	

www.scoutswemmel.be	
	
Of	vind	ons	op	facebook	als	‘Egmont-Orion’	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

Info	
Jongens	en	meisjes	van	6	tot	8	kunnen	lid	worden	van	
onze	jongste	tak:	de	kapoenen.	Als	je	bij	de	kabouters	
(meisjes)	 en	 welpen	 (jongens)	 wil	 komen,	 moet	 je	
tussen	 8	 en	 10	 jaar	 oud	 zijn.	 Ben	 je	 tussen	 10	 en	 12	
jaar,	 dan	ben	 je	welkom	bij	 de	Pioniers.	Als	 je	 tussen	
de	 12	 en	 14	 jaar	 oud	 bent	 ben	 je	 welkom	 bij	 onze	
jongverkenners	en	 jonggidsen.	Verder	 zijn	er	ook	nog	
de	verkenners	en	gidsen	(14-16)	en	eventueel	de	Jin's	
(17-18).		
	
Hoewel	 al	 onze	 takken	 gemengd	 werken,	 bestaat	 de	
Scouts	van	Wemmel	strikt	gezien	nog	steeds	uit	 twee	
groepen:	 Egmont	 is	 de	 naam	 van	 onze	 Wemmelse	
jongensgroep,	Orion	die	van	de	meisjes.	
Iedere	 zondag	 (behalve	 de	 eerste	 zondag	 van	 de	
maand)	vergaderen	we	meestal	van	14u	tot	17u.	
Er	 zijn	 regelmatig	 vergaderingen	 van	 september	 tot	
mei,	 buiten	 deze	 periode	 is	 het	 wat	 kalmer	 op	
zondagnamiddag.	
Ieder	jaar	gaan	we	de	laatste	week	van	juli	(van	20	tot	
30)	op	kamp,	vaak	naar	de	Ardennen.	
Onze	 lokalen	 zijn	 gelegen	 naast	 de	Mater	Dei	 school,	
Zalighedenlaan	26	te	Wemmel.	
Scouts	Wemmel	 ligt	 in	het	district	Wolvendael,	en	de	
gouw	Webra,	heeft	nummer	B1708G.	
Onze	 groepskleuren	 zijn	 zwart	 en	 geel.	 Het	 verplicht	
uniform	 bestaat	 uit	 een	 beige	 scoutshemd,	 een	
scoutsdas	 en	 een	 korte	 groene	 broek/rok.	 Voor	
kapoenen	is	enkel	de	das	verplicht.	
Het	 lidgeld	 voor	 het	 eerste	 kind	 voor	 één	 jaar	
bedraagt	 40	 euro,	 voor	 tweede/derde/…	 	 kind	 35	
euro.	 Hierin	 is	 inbegrepen:	 	 verzekering	 +	 het	
abonnement	voor	de	Distel.			
Ons	rekeningnummer	is	436-2133341-79.		

Vragen	of	opmerkingen:	
Info@scoutswemmel.be	
	
Verantwoordelijke	uitgever	Distel	
	
Margot	Lemm	
Steenweg	op	Brussel	118	
1780	Wemmel	
0476/71.66.33



VOORWOORD 
	
Beste	leden,	ouders	en	symphatisanten,	
	
Eerst	en	vooral	wil	 ik	 jullie	namens	de	 leidingsploeg	een	gelukkige	nieuwjaar	wensen!	Dat	
2016	een	jaar	mag	worden	vol	fantastische	scoutsmomenten!	
	
Zoals	jullie	weten	is	januari	traditiegetrouw	een	drukke	maand	vol	examens	voor	de	meeste	
leiders	en	leidsters.	Daarom	wil	ik	hen	allemaal	heel	erg	veel	succes	wensen!	;-)	
Door	deze	examens	kan	het	zijn	dat	er	een	aantal	vergaderingen	wegvallen.	Wij	proberen	dit	
met	de	leiding	die	geen	examens	heeft	en	de	oudleiding	zoveel	mogelijk	op	te	vangen.	
	
Vervolgens	wil	 ik	 jullie	 vragen	om	5	maart	 2016	 vrij	 te	houden	 in	 jullie	 agenda,	want	dan	
vindt	onze	jaarlijkse	spaghetti	avond	plaats.	De	beste	spaghetti	van	Wemmel	en	omstreken!	
;-)	
	
Verder	wil	ik	jullie	allemaal	bedanken	voor	de	massale	opkomst	voor	ons	oudercafé	en	voor	
onze	 Kerstmarkt.	 We	 zijn	 erg	 blij	 met	 zo’n	 geëngageerde	 en	 betrokken	 ouders.	 Daarom	
nodigen	wij	jullie	op	14	februari	om	17u	(na	de	sluiting)	uit	op	ons	tweede	oudercafé.	
	
Tot	slot	som	ik	hieronder	alvast	de	data	van	het	scoutskamp	op	zodat	er	niemand	met	het	
excuus	afkomt	dat	ze	een	vakantie	geboekt	hebben	tijdens	het	kamp	;-)	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Een	stevige	linker,	
	
Margot	Lemm	vanwege	de	hele	leidingsploeg	

Kapoenen	 23	juli	–	27	juli	
Kawellen	 23	juli	–	30	juli	
Pioniers	 23	juli	–	30	juli	
Jonggivers	 20	juli	–	30	juli	
Givers	 Nog	geen	exacte	data,	zijn	gaan	dit	jaar	op	buitenlands	kamp.	



	
VASTE ACTIVITEITEN 

	
De	start	van	het	nieuwe	jaar	gaat	natuurlijk	gepaard	met	een	aantal	vaste	activiteiten	en	
data	die	je	vast	mag	prikken	in	je	agenda!	
	
10	Januari:	Film	in	de	Zandloper	
Naar	traditie	wordt	er	in	de	Zandloper	een	kinderfilm	gespeeld	om	de	leiding	met	examens	
wat	te	ontlasten.		
Alle	Kapoenen,	Kawellen	en	Pioniers	worden	om	14u30	aan	de	Zandloper	verwacht	met	3	
euro.	Om	17u	sluiten	we	eveneens	aan	de	Zandloper.	
	
17	januari:	Massaspel	
Vermits	bijna	heel	de	leiding	examens	heeft	staat	er	vandaag	interimleiding	voor	jullie	klaar	
met	een	fantastisch	groepsspel!	Van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen!	
	
14	februari:	Oudercafé	
Door	het	overgrote	succes	van	de	vorige	editie	en	de	hoge	gezelligheidsgraad	organiseren	de	
givers	op	14	februari	een	tweede	oudercafé.	Jullie	zijn	allemaal	welkom	om	17u	(na	de	
sluiting)	om	wat	na	te	praten	bij	een	vuurtje	en	met	een	lekker	drankje.	
	
5	maart:	Spaghetti	avond	
Op	5	maart	vindt	onze	jaarlijkse	spaghetti	avond	plaats.	Kom	met	al	je	familie	en	vrienden	
genieten	van	de	beste	spaghetti	bolognaise	van	Wemmel	en	omstreken.	Voor	de	veggies	
wordt	er	een	vierkazen	pasta	voorzien!	
	
30	april:	Lentefeest	
Noteer	deze	datum	alvast	in	jullie	agenda!



Info verzekeringen en inschrijvingen	
 
Het lidgeld bij Scouts Wemmel bedraagt, voor één scoutsjaar: 

• 40 euro  voor het eerste kind, 
• 35 euro voor andere kinderen 

 
Hierin is inbegrepen: 

• Verzekering 
• Uitbreiding op de verzekering tov vorig jaar: invaliditeitsverzekering 
• Abonnement op distel, één per familie   

 
Dit kan door dit bedrag gepast mee te brengen naar de scouts tijdens een 
van de eerste vergaderingen. 
Hieronder vind je meer informatie over de verzekering die wij afsluiten bij het 
verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen voor elk ingeschreven lid. Wie meer 
uitgebreide info wenst, kan deze raadplegen op 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/secretariaat/verzekering2.asp 
WIE IS VERZEKERD, WANNEER BEN JE VERZEKERD? 
• Elke persoon die het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalde vóór 31 

december van het werkjaar en op de ledenlijst van zijn/haar groep staat, is 
verzekerd. De minimumleeftijd: 6 jaar (kapoenen) worden vóór 1 januari van het 
lopende werkjaar of in het 1e leerjaar zitten.  

• Foeriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld 
betaalden.  

 
WANNEER BEN JE VERZEKERD? 
• Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid 

of in opdracht van de leiding.  
• Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst.  
• Zowel bij een verblijf in België als in het buitenland.  

 
WAT IS VERZEKERD? 

A. Lichamelijke letsels: 
 
Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens 
en op weg naar een Scouts en Gidsen Vlaanderen -activiteit in binnen- of 
buitenland. Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
(loonverlies) en blijvende invaliditeit.   
 

 
B. Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand: 
 
(stééds aangifte bij Ethias)  

• van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden  
• van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden  
• van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden  
• van leden tegenover leden  



VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het 
lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen, 
karren. 
C. Schade aan lokalen en groepsmateriaal:  
 

• LOKALEN (zowel in eigendom als in huur) EN GROEPSMATERIAAL (ook bij 
transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s:  

• BRAND (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade, 
arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...)  

• STORM- EN HAGELSCHADE (eveneens voor de opgestelde tenten)  
• WATERSCHADE  
• GLASVERZEKERING  
• SCHADE T.G.V. DIEFSTAL NA INBRAAK (vanaf 100.000 BEF of € 2478,93 )  
• RECHTSBIJSTAND (tot maximaal 500.000 BEF of € 12394,68 per schadegeval)  
• Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade 

veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  
• Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat), 

enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.  
 

Zoekertje 
  
Wij zoeken tafels en stoelen om onze infrastructuur beter te kunnen inrichten.  
Kan u ons helpen? Laat het ons dan weten via info@scoutswemmel.be!  
	
	

	



Kapoenen	
	
GELUKKIG	NIEUWJAAR	ALLERLIEFSTE	KAPOENTJES!!!!!!!	Hier	zijn	we	weer!	Hopelijk	hebben	
jullie	een	suuuuper	 leuke	vakantie	gehad	en	zijn	 jullie	helemaal	klaar	om	er	opnieuw	 in	 te	
vliegen	op	de	scouts.	we	starten	het	nieuwe	jaar	met	enkele	leuke	scoutsvergaderingen!	
	
Zondag	3	januari:	
Jammer	maar	helaas	is	het	nog	geen	scouts	vandaag.	L	Gelukkig	staat	er	volgende	week	een	
leuke	vergadering	op	de	planning	om	het	nieuwe	jaar	een	spetterende	start	te	geven!	
	
Zondag	10	januari:	
Deze	namiddag	gaan	we	een	film	kijken	in	de	zandloper,	namelijk	de	notenkraak!	Zorg	dus	
zeker	 en	 vast	 dat	 je	 kan	 komen	 want	 het	 wordt	
toppie!	We	spreken	om	14u30	af	aan	de	Zandloper	
en	om	17u	mogen	jullie	ouders	je	daar	weer	komen	
oppikken.	 Vergeet	 zeker	 geen	 3	 euro	 mee	 te	
nemen!	
	
Zondag	17	januari:	
Deze	 week	 staat	 er	 een	 super	 origineel	 en	
megacool	massaspel	 op	 het	 programma!	 Van	 14u	
tot	17u	aan	de	lokalen!	
	
Zondag	24	januari:	
Spijtig	genoeg	 is	het	geen	 scouts	vandaag	voor	 jullie	L	 de	 leiding	moet	nog	wat	 studeren	
voor	de	laatste	grote	toetsen,	maar	volgende	week	zijn	we	er	weer	voor	jullie!	Tot	volgende	
week!	
	
Zondag	31	januari:	
Vandaag	wordt	weer	een	keitoffe	scoutsvergadering	want	we	gaan	een	grote	battle	houden	
tussen	de	jongens	en	de	meisjes,	SPANNEND!!!	De	jongens	zullen	het	dus	opnemen	tegen	de	
meisjes	en	aan	het	einde	van	de	vergadering	zal	er	blijken	wie	de	sterkste	is.	Laat	zien	welk	
geslacht	er	sterker	is	en	kom	van	14u	tot		17u	naar	de	lokalen!	
	
Zondag	7	februari:	
Ooouh…	Het	is	vandaag	de	eerste	zondag	van	de	maand	dus	er	is	spijtig	genoeg	geen	scouts,	
maar	volgende	week	zijn	we	er	weer	voor	jullie!	
	
Zondag	14	februari:	
Het	 is	 Valentijn	 vandaaaag!	 Daarom	 hebben	 wij	 speciaal	 voor	 jullie	 een	 super	 leuk	
Valentijnspel	gemaakt.	Kom	naar	de	scouts	van	14u	tot	17u	en	help	Cupido	mee	om	zoveel	
mogelijk	hartjes	te	raken	op	deze	mooie	dag!	
Na	 de	 sluiting	 mogen	 jullie	 samen	 met	 jullie	 ouders	 nog	 even	 blijven	 plakken	 op	 het	
oudercafé!	J		
	
	



	
Zondag	21	februari:	
Er	 is	post	voor	de	kapoentjes,	de	 indianen	hebben	een	brief	gestuurd	
naar	onze	scouts!	Wat	er	in	de	brief	staat	zullen	we	samen	ontdekken	
op	de	scouts.	De	indianen	hebben	ons	wel	al	verteld	dat	jullie	getraind	
gaan	worden	tot	echte	indianen	om	zo	toe	te	treden	tot	de	stam	van	de	
dappere	krijgers!	Laat	 	deze	unieke	kans	niet	 liggen	en	kom	dus	zeker	
naar	de	lokalen	van	14u	tot	17u	indiaantjes!	
	
Zondag	28	februari:	
Deze	zondag	spelen	we	een	groot	Pacman	spel!	We	spelen	het	levende	Pacman	spel	in	een	
paar	verschillende	kleine	spelletjes.	Jullie	mogen	om	14u	naar	de	lokalen	komen	om	samen	
deze	spelletjes	te	spelen	en	om	17u	mogen	jullie	weer	naar	huis	gaan.	
	

	
GROETJES	VAN	JULLIE	COOLE	LEIDING	!!!	

Charlotte,	Emma,	Ira	en	Zoë	
XXXXXXXX	



 
 
 
 
Zondag	3	januari:		
Helaas	pindakaas!	Het	is	vandaag	de	eerste	zondag	van	de	maand,	dus	geen	scouts	vandaag!	
Geniet	van	jullie	luie	dagje,	maar	rust	genoeg	uit,	want	de	volgende	weken	zullen	we	er	weer	
invliegen!	
	
Zondag	10	januari		
Deze	 namiddag	 gaan	 we	 een	 film	 kijken	 in	 de	 zandloper,	
namelijk	 de	 notenkraak!	 Zorg	 dus	 zeker	 en	 vast	 dat	 je	 kan	
komen	want	het	wordt	toppie!	We	spreken	om	14u30	af	aan	
de	 Zandloper	 en	 om	 17u	 mogen	 jullie	 ouders	 je	 daar	 weer	
komen	oppikken.	Vergeet	zeker	geen	3	euro	mee	te	nemen!		
	
Zondag	17	januari		
Deze	week	staat	er	een	super	origineel	en	megacool	massaspel	op	het	programma!	Van	14u	
tot	17u	aan	de	lokalen!	
	
Zondag	24	januari			
Bert	 is	 jullie	 vieruurtjes	 kwijt	 geraakt!	 Stoute	 Bert!	 Vandaag	 gaan	 we	 heel	 Wemmel	
uitkammen	 op	 zoek	 naar	 de	 lekkere	 koekjes.	We	 zullen	 onze	 krachten	moeten	 bundelen,	
want	alleen	op	die	manier	zullen	we	ze	terugvinden.	Anders	gaan	jullie	nog	sterven	van	de	
honger!	Kom	van	14	u	tot	17	u	aan	de	lokalen.	
	
Zondag	31	januari		
Deze	zondag	gaan	we...	Knutselen!!	Haal	jullie	innerlijke	kunstenaars	dus	maar	gauw	boven!	
Wat	 we	 precies	 gaan	 knustelen	 is	 nog	 een	 verrassing,	 maar	 wat	 jullie	 wel	 zeker	 kunnen	
meebrengen	zijn	penselen,	verf	en	scharen	zodat	we	er	op	los	kunnen	knutselen	zoals	échte	
picasso’s!!!	We	zien	jullie	dan	aan	de	lokalen	van	14u	tot	17u.	
	
Zondag	7	februari		
Boys	en	Girls	vandaag	is	het	geen	scouts	:(	jammer!	Maar	geniet	van	de	het	dagje	vrij	want	
volgense	week	is	het	koekenbak	J		greetz	van	jullie	supercoole	leiding!	
	
Zondag	14	februari	

Aah...	Valentijnsdag,	dat	 is	 toch	de	mooiste	dag	van	het	 jaar!	En	 zo	een	mooie	
dag	verdient	een	mooi	gedichtje:	Lienen	zijn	rood,	Liesbethen	zijn	blauw,	daarom	
houden	Bert	en	Anton	zo	van	jou!!!!	Om	onze	liefde	voor	jullie	te	uiten	houden	
we	vandaag	een	Valentijnscasino!	Hierbij	gaan	we	échte	cocktails	maken(zonder	
alcohol	J),	 gaan	we	 kaartspelletjes	 spelen	 en	 leuke	 liedjes	 zingen	 en	 nog	 veel	
meer,	dus	wees	er	zeker	bij	van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen!	See	you	there!	Om	

17u	mogen	jullie	allemaal	samen	met	 jullie	ouders	blijven	plakken	op	de	scouts	om	wat	te	
blijven	drinken.	Het	is	oudercafé!	J	
	
	



Zondag	21	februari	
Ja	 ja	een	aap	eet	graag	bananen,	maar	de	minions	eten	ook	 zeer	graag	
bananen!	 Helaas	 zijn	 de	minions	 gisteren	 al	 hun	 bananen	 kwijtgeraakt,	
nadat	ze	een	hevig	 feestje	hebben	gehouden	 in	onze	scoutslokalen.	Wij	
vinden	die	wel	terug,	toch?	Kom	ons	een	handje	helpen	van	14u	tot	17	u	
aan	de	lokalen!Chiquita	Banana!		

	
Zondag	28	februari	
Deze	 zondag	 gaan	 we...	 Knutselen!!	 Haal	 jullie	 innerlijke	
kunstenaars	dus	maar	gauw	boven!	Wat	we	precies	gaan	knustelen	
is	 nog	 een	 verrassing,	 maar	 wat	 jullie	 wel	 zeker	 kunnen	
meebrengen	 zijn	 penselen,	 verf	 en	 scharen	 zodat	 we	 er	 op	 los	
kunnen	knutselen	zoals	échte	picasso’s!!!	We	zien	jullie	dan	aan	de	
lokalen	van	14u	tot	17u.	
	

	
	

Groetjes	van	jullie	super	coole,	zalige	en	liefdevolle	leiding:	Bertos,	Antonos,	Liesbethos	en	
Lienos!!!xxx	

 



	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

10 Januari
Vandaag gaan we in de Zandloper naar een film kijken!!!

De leiding heeft allemaal de trailer al bekeken op de site van de Zandloper en hij ziet er 
BEESTIG goed uit. Dat vooral omdat het een film met dieren in de hoofdrol is, MAAR TOCH!!! 
Hiervoor spreken wij af om 14U30 aan De ZANDLOPER en BRENG 3 EURO MEE !!! En om 

17U mogen jullie terug worden opgehaald!

17 Januari
Jullie beste leiding heeft nog steeds examens (LUID BOE-GEROEP EN GEWOEL), dus gaat 
Hoofdleidster Margot het vandaag overnemen (INSTEMMEND GEMOMPEL EN GEKNIK) om 
een giga leuk goot animerend plezant speels educatief initiërend spel met jullie te spelen!!! 
(ENTHOUSIASTE UITBARSTING EN APPLAUS VAN JEWELSTE). Ik heb er al kei-veel zin in, 
jammer dat ik er niet kan bijzijn!! We spreken af op de normale uren (of beter gezegd: jullie 

spreken af..)

24 Januari
Anouk, Evelien en Stan hebben alle drie de volgende dag examen dus we gaan allemaal 

samen gezellig duimen voor hun, zodat ze dat goed gaan doen!!! Allemaal samen… thuis, 
want het is dus geen vergadering!

Als we vervanging hebben gevonden in de tijd tussen het moment dat deze zin geschreven is en het 
eigenlijke moment waarop het 24 Januari is, zal dit bekend gemaakt zijn via FACEBOOK/EMAIL. Dus 

checken die handel!! (sorry voor de mogelijke teleurstelling)

31 Januari

De Pio-leiding is BACK IN THE BIZZ !!!

Vandaag starten we het nieuwe seizoen met een heuse BATTLE OF THE SEXES woeehoeew

Maak jullie klaar voor een heftige strijd die niet makkelijk gewonnen noch verloren zal worden! 
De boys verkleden zich vandaag als MAN, de girls dossen zich vandaag uit als echte 

VROUWEN!! 
 (afspraak op de normale uren)

BE READY OR GO HOME   

PIONIERS



7 FEBRUARI
Vandaag geen scouts, want je weet wel: eerste zondag van de maand.

14 FEBRUARI
OOOOh jawel, jullie weten welke dag het vandaag is: het is                                               !!!

Vandaag vind je hoogstwaarschijnlijk je ware liefde of soulmate of misschien gewoon een heel goede 
vriend(in)?. En hoe kan je dat beter vinden dan met een heus LIEFDES CLUEDO SPEL??? Bereid jullie 

voor op romantiek en cheesy pick-uplines.

 Tot dan Cupido’s !!!! (normale uur van afspraak)

+
vandaag is het ook het oudercafé van de givers!

Drink nog iets lekkers met je ouders en steun zo de givers voor hu buitenlandskamp!!!

21 Februari
Vandaag trekken we den bos in, deze keer niet om te koken/kampen te bouwen/houthalen, maar voor 

een dikke Zoektocht naar de verborgen schat van de Tyokistivruwlowina broeders! Meer uitleg over deze 
mysterieuze schat krijgen jullie op de scouts!

Veel succes, kleine Sherlocks van ons!

ZATERDAG 27 Februari
Vandaag spreken we af op de scouts om 19u in de avond voor een speciale vergadering…. 

DE EERSTE DROPPING VAN HET JAAR

Bewijs jullie overlevings-skills vanavond op deze zware tocht, een gepaste beloning voor zij die het 
overleven zal zeker niet ontbreken! De avond loopt ten einde om 21u. Afspraak tweemaal op de scouts.

“Angst is niet echt. Het is een product van de gedachten die je creëert. 

Gevaar is heel echt, maar angst is een keuze.”

Anoniem



JONGGIVERS		
Januari		
	
Zondag	10	jan.	
Het	nieuwe	jaar	is	inmiddels	al	goed	vertrokken,	maar	wij	zullen	toch	met	een	valse	start	
moeten	beginnen	L	jullie	leiding	zit	volop	in	de	examens	dus	er	zal	geen	vergadering	zijn	
vandaag.	
	
Zondag	17	jan.	
Deze	week	staat	er	een	super	origineel	en	megacool	massaspel	op	het	programma!	Van	14u	
tot	17u	aan	de	lokalen!	
	
Zondag	24	jan.	
JOEPIEEEE	toch	een	vergadering	deze	maand!	In	deze	enorm	zware	tijden	slaagde	er	1	van	
jullie	leiding	als	bij	wonder	toch	nog	in	om	een	gaatje	te	maken	in	zijn/haar	agenda!	
Spanneeeeeund	wie	van	dit	geweldige	duo	zal	het	zijn???		Om	14u	aan	de	lokalen	zal	
eindelijk	het	antwoord	krijgen!	En	zie	maar	dat	jullie	goed	uitgerust	zijn	om	van	deze	ene	
vergadering	het	allerbeste	te	maken!	En	om	17u	kan	je	dan	uitgeteld	in	je	bedje	kruipen.		
	
Zondag	31	jan.	
BOEEEEEMCHAKALAKKAAAAAA!!!	Na	veel	bloed,	zweet	én	tranen	is	de	examenperiode	
eindelijk	afgelopen	fieeeeuw.		
Natuurlijkerwijs	denkt	de	levensgenieter	die	de	Suricata	is,	eerst	aan	zichzelf	en	neemt	even	
vakantie	hheh.	Maaaaar	niet	getreurd	want	de	prachtige,	sierlijke	en	zééér	wilskrachtige	
Hinde	staat	paraat	voor	jullie	om	samen	pizza’s	te	maken	en	op	te	smullen	mmmmm.	Neem	
allemaal	al	het	beleg	mee	dat	je	op	je	pizza	zou	willen	(kaas,	salami,	pepers	en	dergelijke	
meer)	van	14u	tot	17u	paraat	aan	de	lokalen.		
	
	
Februari	
	
Zondag	7	feb.	
Het	is	vandaag	de	eerste	zondag	van	de	maand,	schimmelen	in	huis	en	de	mama	en	de	papa	
ambeteren	staat	dus	op	de	planning.	Of	natuurlijk	keihard	buiten	spelen	want	dat	is	veel	
leuker.		
	
Zondag	14	feb.	
Guess	Who’s	Back,	Back	again…		
YES	yes	yeeeeeees	we	vliegen	er	weer	stevig	tegenaan	want	jullie	voltallige	leiding	zal	
aanwezig	zijn.	En	vermits	het	vandaag	Valentino	is	gaan	we	er	eens	van	profiteren	om	wat	
lekkers	te	gaan	verkopen.	Als	jullie	goed	werk	leveren	kunnen	we	met	de	opbrengst	eens	
iets	speciaals	gaan	doen	later	deze	maand!!	(zondag	28	februari	bijvoorbeeld)	Aanwezig	zijn	
is	dus	de	boodschap!		
14u-17u	@de	lokalen		
	



Zondag	21	feb.	
Vandaag	staat	er	een	klassieker	op	het	programma:	STRATEGO		
En	meer	woorden	maken	we	daar	niet	aan	vuil.	
	
Zondag	28	feb.		
Spanneeund	wat	gaan	we	doen	met	de	opbrengst	van	Valentijn???		
Dat	zullen	we	dan	wel	nog	laten	weten	hheh.	Voorlopig	is	het	gewoon	van	14u	tot	17u	aan	
de	lokalen	maar	daar	zou	nog	wel	eens	verandering	in	kunnen	komen.			
	
	



GIVERS 	
	
JANUARI	
	
Zondag	3	januari	#noscouts	
GEEN	VERGADERING	WANT	HET	IS	DE	EERST	ZONDAG	VAN	DE	MAAND!	LLLLLLLLL	
	
Zondag	10	januari	#oldskoolvergadering	
Haal	jullie	beste	verkoop	praat	maar	boven	want	vandaag	gaan	jullie	van	deur	tot	deur	om	
nog	eens	een	oldskool	ruiltochtje	te	placeren!	Als	jullie	al	genoeg	eten	hebben	verzameld	
kunnen	jullie	natuurlijk	ook	altijd	centjes	vragen	voor	ons	buitenlands	kamp!	Woensdag	was	
het	3	koningen	en	dan	geven	mensen	wel	al	eens	een	centje	aan	brave,	lieve	kindertjes	-
kuch	kuch-	!	Waarschijnlijk	zal	je	dan	wel	even	het	driekoningenlied	moeten	zingen	dus	bij	
deze	hieronder	een	opfrisbeurtje.	Van	2	tot	5	aan	de	lokalen!		
	

	
	
Zondag	17	januari	#studerensuckt	
Geen	scouts	jammer	genoeg!	Jullie	leiding	zit	volop	in	de	examens!	Duim	maar	goed	voor	
jullie	aller	liefste	leiding!		
	
Zaterdag	23	januari	#scoutswemmelrules	
Vandaag	is	het	districtsvergadering	met	alle	givers	van	ons	district!	We	gaan	laten	zien	welke	
scouts	de	beste	is!	Vorige	jaren	wonnen	we	standaard	deze	spelletjes	dus	dit	jaar	niet	anders	
okééééé!!!	Afspraak	aan	de	scoutslokalen	in	Merchtem	(Mieregemstraat	23B	
1785	Merchtem)	van	19u30	tot	22u30!	Probeer	zo	veel	mogelijk	samen	te	carpoolen!	Scouts	
is	leven	en	met	te	veel	gas	in	de	lucht	gaan	vogeltjes	dood!		
	
Zondag	31	januari	#boysandgirlsday	
Vandaag	maken	jullie	met	den	beste	Grutto	er	een	echte	boysdag	van!!!		
#voetbal	#gangsteren	#meisjesplagen	#niiiiiiiiceeeeee	
Panda	gaat	er	met	de	girls	een	echte	meidenvergadering	van	maken!!!		
#gezichtsmaskers	#nagellak	#roddelen	#jongensterugplagen	#gaaaaaaaayyyy	
(PS:	Meisjes	jullie	nemen	zelf	gezichtsmaskers	en	nagellak	van	thuis	mee?)	
	

	
	
	
	
	



FEBRUARI	
	
Zondag	7	februari	#noscouts	
GEEN	VERGADERING	WANT	HET	IS	DE	EERST	ZONDAG	VAN	DE	MAAND!	LLLLLLLLL	
	
Zondag	14	februari	#loveisintheair	
Vandaag	houden	we	onze	valentijns-	actie	op	de	markt	van	Wemmel.	Kruip	dus	maar	vroeg	
in	jullie	bedjes	want	dat	wordt	vroeg	opstaan	muhaha!	Uur	van	afspraak	wordt	nog	
meegedeeld	via	facebook!	Als	de	markt	gedaan	is,	mogen	jullie	naar	huis	gaan	en	worden	
jullie	om	16u	terug	op	de	scouts	verwacht	om	alles	klaar	te	zetten	voor	onze	tweede	editie	
van	oudercafé!	Het	oudercafé	start	om	17u.	Jullie	ouders	MOETEN	komen	om	samen	met	
ons	(en	een	glaasje	cava)	te	klinken	op	het	nieuwe	jaar	J!	
	
Zaterdag	20	februari		
Wie	wil	er	graag	een	extra	streepje	verdienen	voor	Buitenlands	Kamp???	Zaterdag	20	
februari	is	het	eetfestijn	van	de	mama	van	Marthe	en	we	hebben	+/-	6-10	peeps	nodig	om	
mee	te	helpen,	wie	is	er	cho?	Reageer	snel!	De	eerste	10	hebben	prijs	;)	Onze	taken	zullen	
bestaan	uit	afruimen	en	afwassen.	Hiervoor	krijgen	we	natuurlijk	aan	aardig	centje	in	de	
plaats	J	Afspraak	aan	het	Fenikshof	in	Grimbergen	(Abdijstraat	20,	1850	Grimbergen)	om	
19u.	Probeer	zo	veel	mogelijk	samen	te	carpoolen!		
Afhankelijk	van	de	duur	doen	we	zondag	nog	een	kleine	vergadering,	hier	zal	over	
gecommuniceerd	worden	via	de	online	platforms!		
	
Zaterdag	27	februari	#partyhardy	
Vandaag	houden	we	onze	tweede	editie	van	GIVERCAFE!	Afspraak	om	16u	aan	jeugdhuis	
Barcode!	We	zullen	net	zoals	vorige	keer	samen	frietjes	eten	dus	neem	zeker	genoeg	centjes	
mee!	Meer	info	over	de	taken	en	shiften	krijgen	jullie	via	facebook,	twitter,	instagram	en	
snapchat!	Houd	ook	zondag	vrij	om	een	uurtje	of	2	te	komen	opruimen!	
	
Zondag	28	februari	
Vandaag	geen	scouts	omdat	het	gisteren	givercafé	was.	Vandaag	worden	jullie	wel	verwacht	
om	in	de	namiddag	1	of	2	uurtjes	te	komen	opruimen/kuisen	in	het	jeugdhuis.	Het	uur	wordt	
nog	meegedeeld	via	Facebook!	
	
	
	
Beste	ouders	en	leden:	Wij	kunnen	jullie	trots	meedelen	dat	we	met	ons	givercafé,	
halloweenactie,	oudercafe	en	kerstmarkt	al	de	helft	van	onze	vliegtickets	kunnen	
financieren!!		
	
GOED	BEZIG	IEDEREEN!!!		
Jullie	leiding	is	zeer	trots!	
Maarrrrrrrrrr,	dat	bedrag	kan	zeker	nog	verdubbeld	worden	en	daar	zullen	we	dan	ook	ons	
werk	van	maken	de	komende	maanden!	J	
	
	
	



	



	



Scouts-	en	gidsengroet	
De	 scouts-	 en	 gidsengroet	 is	 één	 van	 onze	meest	 gebruikte	 symbolen.	 Vermoedelijk	 is	 er	
geen	beter	moment	om	hem	van	onder	het	stof	te	halen	dan	bij	een	belofte.	

De	drie	 vingers	wijzen	op	de	drievoudige	 scouts-	 en	 gidsenbelofte:	
de	 belofte	 tegenover	 zichzelf,	 de	 andere	 en	 de	wereld	 of	 god.	 De	
pink	 onder	 de	 duim	 wijst	 op	 de	 dienstbaarheid	 van	 elke	 scout	 of	
gids:	de	sterke	beschermt	de	zwakke.	Vroeger	staken	mensen	ook	al	
hun	rechterhand	op	om	te	tonen	dat	ze	geen	wapen	bij	hadden.	De	
scouts-	 en	 gidsengroet	 is	 geen	 militaire	 groet,	 geen	 groet	 van	
ondergeschiktheid,	 maar	 een	 teken	 dat	 je	 het	 goed	 meent	 met	
elkaar.	
Bij	 kabouters	 en	 welpen	 is	 het	 gebruikelijk	 om	 twee	 openstaande	
vingers	 te	 tonen	 in	 plaats	 van	 drie	 gesloten	 vingers	 bij	 hun	 groet.	
Hun	belofte	is	immers	eenvoudiger	dan	de	latere	beloftes	bij	gidsen	
en	verkenners	of	leiding.	Hun	belofte	concentreert	zich	op	het	‘ik’	en	
op	‘de	ander’,	daarbij	is	er	nog	geen	plaats	voor	de	wereld	of	god.	De	
kabouter-	en	welpengroet	staat	zo	symbool	voor	de	beide	gespitste	
oren	van	de	kabouter	of	welp.	
Wereldwijd	 schudden	 scouts	 en	 gidsen	 elkaar	 ook	 de	 linkerhand,	
met	de	pink	omlaag	zodat	 je	elkaars	pinken	en	duimen	 inhaakt.	De	
dapperste	Ashanti	 in	Afrika	gaven	elkaar	ook	een	 linkerhand,	en	 je	

moest	daarvoor	redelijk	koelbloedig	zijn,	want	dan	moest	je	je	schild	even	neerleggen.	
Leg	je	de	belofte	af	terwijl	je	de	groet	doet?	Groet	je	alle	leden	of	alle	leiding	nadien?	Hoort	
daar	een	vlag	bij	of	kijk	je	elkaar	diep	in	de	ogen?	De	keuze	is	aan	jou!	
	
Scouts-	en	gidsenhand	
Scouts	over	de	hele	wereld	schudden	elkaar	de	linkerhand.	Het	verhaal	hierachter,	zoals	dat	
in	Engeland	verteld	wordt,	vind	je	hieronder:	
De	Zoeloes	in	Afrika	vochten	nog	met	speer	en	schild.	Een	speer	door	het	hart	en	de	vijand	
was	 overwonnen.	 Om	 het	 hart	 te	 beschermen	 droegen	 zij	 het	 schild	 in	 hun	 linkerhand	
omdat	deze	het	dichtst	bij	het	hart	zit.	Hun	speer	droegen	ze	in	hun	rechterhand.	
Bij	 een	 persoonlijk	 treffen	 van	 Robert	 Baden-Powell	 en	 de	 Zoeloekoning,	 reikte	 Baden-
Powell	 de	 koning,	 volgens	 goed	 Engels	 gebruik	 de	 rechterhand.	 De	 Zoeloekoning	 legde	
aarzelend	 zijn	 schild	 neer	 als	 teken	 van	 vertrouwen,	 terwijl	 hij	 met	 zijn	 rechterhand	 zijn	
speer	bleef	vasthouden.	Hierdoor	kwam	zijn	linkerhand	vrij,	en	zodoende	schudde	BP	en	de	
koning	elkaar	de	linkerhand.	
Zoals	gezegd	zit	de	linkerhand	het	dichtst	bij	het	hart.	De	hartvorm	staat	natuurlijk	ook	voor	
liefde	en	vriendschap.	
Deze	 handdruk	 dient	 om	 onze	 verbondenheid	 als	 groep	 te	 benadrukken.	 Het	 is	 een	
gewoonte	die	ontstond	bij	de	indianen	en	die	symbool	staat	voor	een	hechte	vriendschap.	Je	
linkerhand	zit	namelijk	het	dichtst	bij	je	hart.	
Ook	de	ridders	gaven	elkaar	de	linkerhand.	Zij	droegen	hun	wapen	met	hun	rechterhand	en	
hielden	hun	schild	in	hun	linkerhand.	Wanneer	ze	elkaar	een	hand	gaven,	deden	ze	dat	met	
hun	 linkerhand	 zodat	 het	 schild	 even	 moest	 worden	 neergelegd.	 Ze	 legden	 dus	 hun	
bescherming	af	en	toonden	zo	dat	ze	elkaar	vertrouwden.	
Ook	 de	 gescheiden	 pinken	 hebben	 een	 betekenis.	 Doordat	 ze	 in	 elkaar	 gestrengeld	 zijn	
duiden	ze	op	een	nog	intenser	verbonden	handdruk.	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


