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LEIDING	 	 	
	
Charlotte	Potemans	 									 0497/28.74.71	
Ira	Stevaert																										 	 0485/20.23.61	
Emma	Verhas	 		 	 0477/03.62.21	
Zoë	Engels	 	 	 0478/04.23.46	
	
Kawellen	
Anton	Potemans	 	 									 0497/28.74.82	
Bert	Coppens	 	 	 0478/38.68.83	
Lien	Leemans	 	 	 0486/39.59.42	
Liesbeth	Coeckelbergh	 	 0472/27.00.81	
	
Pioniers	
Anouk	Lemm	 	 	 0471/09.69.10	
Stan	De	Keersmaeker	 								 0472/67.55.24	
Evelien	Smets	 	 	 0488/26.55.60	
	
Jonggivers	
Kato	Verhas									 							 	 0478/74.35.15	
Carl	Balcaen		 	 							 0492/77.81.09	
	
Givers	
Pieter	Verspecht		 	 								 0479/66.12.70	
Onah	Thomas																							 	 0473/67.61.37	
	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
Groepsleiding	 	 	 	
	
Margot	Lemm	 	 	 0476/71.66.33	
Brian	Verspecht	 	 	 0497/67.12.32	
Pieter	Verspecht	 	
	
	
Bezoek	nu	ook	onze	webstek	en	voor	
inschrijvingen:	

www.scoutswemmel.be	
	
Of	vind	ons	op	facebook	als	‘Egmont-Orion’	
	

	

	

	

	

	

	

Info	

Jongens	en	meisjes	van	6	tot	8	kunnen	lid	worden	van	
onze	jongste	tak:	de	kapoenen.	Als	je	bij	de	kabouters	
(meisjes)	 en	 welpen	 (jongens)	 wil	 komen,	 moet	 je	
tussen	 8	 en	 11	 jaar	 oud	 zijn.	 Ben	 je	 tussen	 11	 en	 14	
jaar,	 dan	 ben	 je	 welkom	 bij	 de	 jongverkenners	 en	
jonggidsen.	 Verder	 zijn	 er	 ook	 nog	 de	 verkenners	 en	
gidsen	(14-16)	en	eventueel	de	Jin's	(17-18).		

	

Hoewel	 al	 onze	 takken	 gemengd	 werken,	 bestaat	 de	
Scouts	van	Wemmel	strikt	gezien	nog	steeds	uit	 twee	
groepen:	 Egmont	 is	 de	 naam	 van	 onze	 Wemmelse	
jongensgroep,	Orion	die	van	de	meisjes.	

Iedere	 zondag	 (behalve	 de	 eerste	 zondag	 van	 de	
maand)	vergaderen	we	meestal	van	14u	tot	17u.	
Er	 zijn	 regelmatig	 vergaderingen	 van	 september	 tot	
mei,	 buiten	 deze	 periode	 is	 het	 wat	 kalmer	 op	
zondagnamiddag.	

Ieder	jaar	gaan	we	de	laatste	week	van	juli	(van	20	tot	
30)	op	kamp,	vaak	naar	de	Ardennen.	

Onze	 lokalen	 zijn	 gelegen	 naast	 de	Mater	Dei	 school,	
Zalighedenlaan	26	te	Wemmel.	

Scouts	Wemmel	 ligt	 in	het	district	Wolvendael,	en	de	
gouw	Webra,	heeft	nummer	B1708G.	

Onze	 groepskleuren	 zijn	 zwart	 en	 geel.	 Het	 verplicht	
uniform	 bestaat	 uit	 een	 beige	 scoutshemd,	 een	
scoutsdas	 en	 een	 korte	 groene	 broek/rok.	 Voor	
kapoenen	is	enkel	de	das	verplicht.	

Het	 lidgeld	 voor	 één	 lid	 voor	 één	 jaar	 bedraagt	 40	
euro,	 voor	 andere	 kinderen	 35	 euro.	 Hierin	 is	
inbegrepen:	 	 verzekering	 +	 het	 abonnement	 voor	 de	
Distel.			

Ons	rekeningnummer	is	436-2133341-79.		

Vragen	of	opmerkingen:	
Info@scoutswemmel.be	
	
Verantwoordelijke	uitgever	Distel	
	
Margot	Lemm	
Steenweg	op	Brussel	118	
1780	Wemmel	
0476/71.66.33



 

VOORWOORD 

Het moment waar elke scouts en gids heel het jaar naar uitkijkt is bijna aangebroken, na 
een schitterend scoutsjaar, mogen we eindelijk op kamp vertrekken! Dit is een beloning 
voor het engagement van de leden en leiding om elke week paraat te staan op de 
scouts! 

Dit jaar gaan we er weer een spetterend kamp van maken en deze keer doen we dat in 
Recht, deelgemeente van Sankt Vith.  

De Givers daarentegen zoeken het plezier iets verder op dit jaar. Zij gaan naar 
MONTENEGRO. Zij hebben zich een heel jaar ingezet om een mooi bedrag bijeen te 
rapen (nog eens proficiat daarvoor) en gaan daarmee een trektocht maken door 
Montenegro. Al de info voor de givers wordt in een apart boekje aan de leden en ouders 
meegegeven op de kamp infoavond. 

Normaal gezien vulden jullie allemaal een individuele steekkaart in in het begin van het 
scoutsjaar? Deze geldt als medische fiche. Moest er toch iets veranderd zijn of 
aangevuld worden, gelieve dan een nieuwe steekkaart in te vullen en mee te geven aan 
je zoon of dochter op kamp. (Het document van de steekkaart kan je op de site van 
scouts en gidsen vlaanderen vinden en zal ook nog eens per mail doorgestuurd worden) 

Je kan de steekkaarten bekijken op de kamp infoavond en dan ook eventuele 
aanpassingen doen. 

Als uw kind allergieën heeft waardoor hij niet altijd van de gewone maaltijden zal 
kunnen mee-eten, gelieve dit dan ook aan de leiding te melden. We zullen dan 
samenzitten en het kampmenu bekijken. 

Verder in de distel vinden jullie de algemene info en informatie over het kampthema dat 
per tak verschilt.  

Indien jullie nog vragen hebben, kan je ons altijd contacteren via 
info@scoutswemmel.be of via de hierboven vermelde GSM-nummers. Vanaf 15 juli is 
heel de leiding al op het kampterrein voor de opbouw en zullen wij dus misschien niet 
altijd even snel kunnen reageren. 

Een stevige linker en tot op scoutskamp! 

 

De Leiding 



ALGEMEEN 

v Plaats: 

Dit jaar gaan we op kamp in Recht, een deelgemeente van Sankt Vith in de provincie 
Luik. 

Post kan je sturen naar: 

Scouts Wemmel 
naam van het scoutslid 
Bergstrasse 8  
4780 RECHT 

Voor de ouders die de jonggivers brengen naar het kampterrein op 20 juli  en 
de ouders die hun Kapoen komen ophalen op 27 juli; vanaf het centrum van 
Recht zullen pijltjes worden opgehangen met “Scouts Wemmel”  die te volgen zijn  tot 
aan het kampterrein. Gelieve iemand van de leiding te bellen bij onduidelijkheden of 
problemen! Alle gsm nummers staan op de achterkant van de cover van deze Distel. 
(Adres kamplaats: Ober Meilvenn, 4780 Recht) 

Aangezien het milieu ons zeer nauw aan het hart ligt, moedigen wij iedereen aan om te 
proberen carpoolen!!! 

!!!BELANGRIJK:  kinderen  waarvan  geen individuele steekkaart, kleefbriefjes en  SIS 
kaart (of vervanging hiervan) worden afgegeven aan de takleiding mogen NIET mee op 
kamp!!!  

 

 

 



v Data: 

 
TAK VERTREK EINDE KAMP  
 
Kapoenen 

Zaterdag 23 juli  
Met bus 
parking van het politiebureau  (Dries 77, 
Wemmel) 
om 08u30  

 Woensdag 27 juli  
Ouders komen leden halen 
aan de kampplaats om 
14u00.  

 
Kawellen+ 
Pioniers 

Zaterdag 23 juli  
Met bus 
parking van het politiebureau  (Dries 77, 
Wemmel) 
om 08u30 

Zaterdag  30 juli  
Vervoer met de bus Terug 
aan de parking van het 
politiebureau tussen 16u en  
17u*  

 
Jonggivers  

Woensdag 20 juli 
Met de auto  
Afspraak om 9u aan de scoutslokalen voor 
carpooling naar kampterrein. 
Zie mail voor lijst carpooling 

Zaterdag 30 juli  
Vervoer met de bus Terug 
aan de parking van het 
politiebureau tussen 16u en  
17u* 

• afhankelijk van files kan dit uur verlaten.  
 

 
Aangezien de container aan de lokalen wordt gedropt, vragen we om na de aankomst 
aan het politiebureau, toch nog even mee te komen naar de lokalen om de container te 
helpen uitladen. De leiding zal ook moe zijn van een zeer geslaagd kamp, en dan is alle 
hulp welkom!  

We rekenen dus op jullie behulpzaamheid, want veel handen maken 
licht werk!!!  

v Prijs:  
 

De prijs bedraagt 15 euro per dag voor uw oudste kind en 13 euro per dag per kind voor 
uw andere kind(eren). Dit komt op een totaalprijs van: 
 

TAK OUDSTE KIND ANDER(E) KINDER(EN) 
Kapoenen 75,00 euro 65,00 euro 
Kawellen & Pioniers 105,00 euro 91,00 euro 
Jonggivers  150,00 euro 130,00 euro 
 
In deze prijs zit o.a. inbegrepen: eten en drinken, huur kampterrein, huur extra tenten, aankoop materiaal en sjorhout, 
gemeentetaksen en vuilnistaks, verzekering, vervoer heen/terug/tijdens kamp, huur wc-cabines, super toffe scoutssfeer & 
een mega bangelijk kamp! 

 
 
 
 



à BETAALWIJZE:  
 
Via een storting op rekening nummer BE58 4362 1333 4179 met vermelding van 
“Scoutskamp 2015 + naam”. Liefst te betalen voor 15 juli 2015. 
 

v Verzekering en medische gegevens:  
 

Uw kind is tijdens het kamp verzekerd zoals op elke scoutsvergadering. Deze 
verzekering wordt gedekt door het jaarlijks inschrijvingsgeld dat u aan het begin van het 
jaar betaalde. Betaalde u dit inschrijvingsgeld nog niet, breng dit dan zeker in orde voor 
het kamp! Voor meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met iemand van 
de leiding. 
 
Contact:  
Groepsleiding: info@scoutswemmel.be 
	

v Uniform 
 
 

We verwachten iedereen bij het vertrek 
in PERFECT UNIFORM: scoutshemd, 
das en korte broek of rok. De kapoenen 
moeten enkel voorzien zijn van een das. 	
Dassen zijn te verkrijgen bij de leiding.  
 
Gelieve in al je spullen je naam of 
initialen te schrijven! Zeker op 
dassen !!  
 
Als je nog iets mist kan je dit ook kopen 
in de Hopper-scoutswinkels; meer info 
online.  
http://www.hopper.be/winkel  

 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



v Lijst	met	benodigdheden	
	
In	een	rugzak	of	reiszak	(geen	koffers):

Om	te	slapen:	
	

❑ Slaapmatje,	matras	of	veldbed	
❑ goede	slaapzak		

(’s	nachts	kan	het	in	de	zomer	heel	erg	
koud	worden!)	

❑ knuffel	
❑ slaapkleren	

	
	
	

Om	te	eten:	
	

❑ bestek	
❑ gamel		
❑ beker	
❑ kruik	/	drinkbus	
❑ 1	keukenhanddoek		

(naam	opschrijven!)	
❑ 1	pot	choco	of	confituur	of	

speculaaspasta	of	...		

Om	aan	te	trekken:	
	

❑ Ondergoed	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
❑ lichte	schoenen		
❑ stevige	stapschoenen	 	 	 	 	 	
❑ laarzen			 	 	 	 	 		
❑ kousen	
❑ 2	lange	broeken	
❑ 2	shorts	of	rokken	
❑ T-shirts	
❑ 2	gewone	pullen	
❑ 1	dikke,	warme	trui	
❑ regenkledij	
❑ zwempak/bikini/zwembroek	
❑ eventueel,	watersandalen	

	
	
Om	proper	te	blijven:		
	

-	tandpasta	
-	washandje	
-	badhanddoek	
-	shampoo	en	zeep		
	

Doucheproducten	zoals	zeep	en	shampoo	
moeten	biologisch	afbreekbaar	zijn!	(vb.eco)	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Schrijf	op	zoveel	
mogelijk	spullen	je	
naam	of	initialen!	



Belangrijk:	
	

❑ Identiteitskaart	is	verplicht	mee	te	brengen	voor	alle	+12	jarigen	
❑ een	nog	geldige	sis	kaart	of	voor	alle	kinderen	jonger	dan	12	zijn	ISI+-

kaart	(ev.kidsID)	
❑ eventueel	medicatie	(vermelden	in	medische	fiche!)	
❑ 2	Kleefbriefjes	ziekenkas!	
❑ zaklamp	
❑ zakmes	(vanaf	jonggivers)	
❑ zakgeld	voor	2/3-daagse	(10	euro	(jong)givers,	5	euro	kawellen/pioniers)	
❑ !!!	zonnecrème	!!!	
❑ pet	of	hoofddeksel	als	bescherming	tegen	de	zon	
❑ één	rol	wc-papier	

	
NIET	mee	brengen,	wij	herhalen,	NIET	mee	brengen:	
-	alles	boven	de	10	euro	
-	GSM’s,	Tablets…		
-	snoep	is	enkel	toegelaten	indien	het	verdeeld	wordt	onder	de	andere	takleden	
	
	

	 	



	
Het	aftellen	naar	het	langverwachte	kamp	kan	beginnen!	4	nachten	slapen	in	een	tent,	
zwemmen	in	de	beek,	lekker	eten	van	de	fourage,	samen	ravotten	en	vooral	veel	plezier	
maken!		

Om	 dit	 allemaal	 nog	 een	 tikkeltje	 leuker	 te	 maken,	 is	 er	 zoals	 elk	 jaar	 weer	 een	
kampthema.	Dit	is	het	kampthema....(gespannen	stilte)..........	

DE	STEEN	VAN	NOWAN!!!!!!	

Oké,	nu	horen	we	 jullie	al	denken	 ‘wat	 is	dat	nu	 in	godsnaam?’.	
De	steen	van	Nowan	is	een	boek	dat	speciaal	voor	jullie	kapoenen	
geschreven	is	door	niemand	minder	dan	Marc	de	Bel!	We	mogen	
nog	 niet	 te	 veel	 verklappen,	maar	we	 zullen	 al	 een	 tipje	 van	 de	
sluier	oplichten.		

De	 steen	 van	 Nowan	 gaat	 over	 een	 kleine	 muis,	 Nowan,	 die	
bottelbessenthee	moet	gaan	halen	om	zijn	 twee	kleine	zusjes	 te	
genezen.	 Dit	 is	 natuurlijk	 niet	 zonder	 gevaren...	 jullie	 kapoenen	
gaan	 hem	 en	 zijn	 vriendjes	 helpen	 bij	 dit	 avontuur!	 Het	 kamp	
wordt	 dus	 één	 groot	 spannend	 avontuur,	 wij	 hebben	 er	 al	 heel	
heel	heel	heel	heel	erg	veel	zin	in!	Nu	even	nuttige	info:		

WAT	MOET	IK	MEENEMEN	OM	DIT	LEUK	KAMP	TE	OVERLEVEN?	

• Een	slaapzak	en	matras	(eventueel	veldbed)	
• Zwemgerief	
• Kledij	dat	vuil	mag	worden	
• Reservekledij		
• Goede	stapschoenen	
• Papier,	enveloppen,	postzegels	en	schrijfgerief	
• Verkleedkledij	in	thema	(zie	laatste	pagina)	
• Drinkbus		
• Goed	humeur!!!!!	



WAT	GAAN	WE	DOEN?	

• Eendaagse!	 Dit	 betekent	 dat	 we	 een	 hele	 dag	 gaan	 stappen,	 neem	 dus	 zeker	
goede	 schoenen	mee	en	een	 zakje	waar	 ze	hun	water	en	vieruurtje	 in	 kunnen	
steken.		

• Zwemmen	
• Leuke	spelletjes	spelen	
• ...	(we	gaan	niet	alles	verklappen	natuurlijk	;)	)		

	

HOE	KAN	JE	ONS	BEREIKEN?	

• Charlotte	Potemans:		
Charlotte.potemans@hotmail.com	
0497	287	471	

• Zoë	Engels:	
zoe.engels@gmail.com	
0478	042	346	

• Emma	Verhas:	
emmaverhas@hotmail.com	
0477	036	221	

• Ira	Stevaert:	
irastevaert@hotmail.com	
0485	202	361	

• Margot	Lemm:	
margotlemm@hotmail.com	
0476	716	633	

	

Helaas	pindakaas	gaat	leidster	Ira	niet	mee	met	ons	op	kamp	omdat	zij	het	team	van	de	
giverleiding	zal	versterken	L.	Ze	gaan	dit	jaar	op	buitenlandskamp	naar	Montenegro	en	
kunnen	de	extra	hulp	goed	gebruiken!	Fysiek	zal	ze	niet	aanwezig	zijn,	maar	in	ons	hart	
is	 ze	 bij	 ons.	 	 	 	 	 	 	 	 Hoofdleidster	Margot	 zal	 daarom	met	 heel	 veel	 plezier	 ons	 team	
versterken	en	er	samen	met	ons	een	onvergetelijk	kamp	van	maken!!!!		

De	leiding	is	al	vanaf	15	juli	op	kamp,	we	kunnen	na	deze	datum	niet	even	snel	reageren	
als	anders!		

	

	



BRIEFJE	STUREN	NAAR	JE	LIEFSTE	KAPOENTJE?	

Het	adres	staat	in	het	voorwoord!	Vergeet	zeker	niet	op	de	enveloppe	te	vermelden	dat	
het	voor	scouts	Wemmel	is	en	de	naam	van	je	kapoen.		

De	leiding	heeft	er	al	heel	erg	veel	zin	in	om	er	weer	een	superkamp	van	te	maken!	Wij	
hopen	dat	jullie	er	net	zoveel	zin	in	hebben	als	wij			

	

Ps:	inspiratie	voor	verkleedkledij	

• Muis	
• Eekhoorn	
• Vos	
• Konijn	
• Uil	
• Das	
• Egel	
• Hert		
• Everzwijn	
• Wees	creatief!	

	

	

	

VAN	JULLIE	ALLERLIEFSTE	LEIDING,	
CHARLOTTE	

ZOË	
IRA	
EMMA	
MARGOT	



KAWELLEN		

	

Na	maanden	wachten	is	het	eindelijk	zo	ver,	de	grote	vakantie	en	hiermee	ook	het	scoutskamp	staan	voor	de	
deur.	Voor	velen	van	jullie	voor	het	eerst	zeven	dagen	weg	van	het	thuisfront,	maar	maak	jullie	geen	zorgen,	
tijdens	dit	fantastisch	kamp	zullen	jullie	geen	tijd	hebben	om	aan	de	mama,	papa,	oma	of	opa	te	denken,	het	
enige	waar	jullie	mee	bezig	zullen	zijn	is	het	veroveren	van	de	troon.	Jullie	lezen	het	goed,	ons	thema	dit	jaar	
is	het	‘SPEL	DER	TRONEN’!!	(gebaseerd	op	de	serie	‘Game	Of	Thrones’,	in	de	gecensureerde	versie	natuurlijk)	
Elke	dag	 zullen	 jullie	moeten	 strijden	om	één	der	 zeven	Koninkrijken,	 de	 groep	dat	op	het	 einde	 van	onze	
betoverend	 avontuur	 het	meeste	 Koninkrijken	 heeft	 veroverd	 zal	 voor	 eeuwig	 plaats	mogen	nemen	op	 de	
heilige	troon.	We	verwachten	jullie	als	ridders,	prinsessen	en	wildlings	(oermensen).	(geen	inspiratie?	Google	
is	je	beste	vriend!)	

WAT	NEEM	IK	ZEKER	MEE	OP	SCOUTSKAMP:		

• Perfect	uniform,	hemd	+	sjaaltje	
• Verkleedkledij	(ridders,	koningen,	ladies,	oermensen...)	
• Zwemgerief	+	waterschoenen!!	
• Slaapzak	+	luchtmatras/veldbed	
• Kledij	dat	vuil	mag	worden		
• Reservekledij		
• Goede	stapschoenen	voor	op	tweedaagse	(deze	al	inlopen	om	

bleinen	te	vermijden)	
• Balpen,	papier,	omslag	en	postzegels	voor	het	thuisfront	op	de	hoogte	te	houden	van	je	

veroveringstochten	
• Drinkbus		
• 10	euro,	af	te	geven	aan	de	leiding	bij	vertrek	
• JE	GOED	HUMEUR!	

	

WAT	GAAN	WE	ALLEMAAL	DOEN?	

• Tweedaagse,	twee	dagen	stappen	naar	de	mooiste	plekken	in	ons	duitstalig	landsdeel,	neem	hiervoor	
ook	een	klein	rugzakje	mee	om	je	drinkbus	en	dergelijke	in	te	vervoeren!	

• Spelletjes,	veel	spelletjes!	Van	de	coolste	bosspellen	tot	waterballonen	gevecht,	we	doen	het	
allemaal!	

• Zwemmen	

	

	

	

	



	

HOE	KAN	JE	ONS	BEREIKEN?	

Anton	Potemans	
	 anton.potemans@hotmail.com	
	 04	97	28	74	82	
Bert	Coppens	
	 bert.coppens@hotmail.be	
	 04	78	38	68	83	
Lien	Leemans	
	 lien.leemans@live.be	
	 04	86	39	59	42	
Liesbeth	Coeckelbergh	
	 lies.coeckelbergh@hotmail.com	
	 04	72	27	00	81	
	

EEN	BRIEF	STUREN	NAAR	JE	ALLERLIEFSTE	KAWEL?	

Als	je	een	brief	wilt	versturen	naar	je	Ridder	of	Princes	dan	vindt	je	het	adres	bij	het	voorwoord.	Vergeet	
zeker	niet	op	de	omslag	de	tak	en	scouts	Wemmel	te	vermelden!	

Jullie	leiding	vertrekt	15	juli	al	op	kamp	om	alles	op	te	bouwen,	geniet	van	jullie	welverdiende	vakantie	zodat	
jullie	in	volle	form	zijn	voor	het	scoutskamp!!		

 

 
Een	stevige	linker,		

De	kawellenleiding	

Bert	‘John	Snow’	Coppens	

Lien	‘Daenerys	Stormborn’	Leemans	

Anton	‘Jamie	Lannister’	Potemans	

Liesbeth	‘Cersei	Lannister’	Coeckelberg		 	





Beste Pioniers,

jullie leiding kondigt met veel trots aan:
HET KNOTS-GEKKE PIONIERS SCOUTSKAMP 2016

(heuuuuj)

Dit jaar reizen we naar een ver verleden naar de bijzonderswaardige, 
mysterieuze, mythische wereld van de

GRIEKSE MYTHOLOGIE

Bereid jullie voor op een heus avontuur in jullie nieuwe thuis, 
“de Berg Olympus” staat al op jullie te wachten.

Elkeen wordt verwacht in oud-Griekse klederdracht: 
zijnde een witte toga en bruine sandalen. 

De pioniers vertrekken 23 juli op kamp, we spreken af op onze vertrouwde plek aan 
het Politiekantoor, waar jullie stalen ros reeds op jullie te wachten zal staan.

Na deze zeven wonderlijke dagen zullen ondergedompeld worden 
in de Goddelijke Griekse wereld van de Mythologie.

Hopelijk keren jullie allen terug als volwaardige, machtige Goden van Olympus.

Ouders wees gewaarschuwd: zo zullen daarna ook behandeld moeten worden. 



In deze reis zal u te kampen krijgen met:

de zwaarte van het Olympische Vuur

de vermoeiende reizen van Odysseus

de Griekse lekkernijen

de werken van Herakles

de God in uzelf

Hoe kan je ons bereiken? 

via mail: 
anouk.lemm@hotmail.com 

stan.dekeersmaeker@hotmail.com 

eveliensmets@gmail.com

via GSM: 
0471/096910 (Anouk) 

0472/675624 (Stan) 

0488265560 (Evelien)

BE THERE BE COOL BE GREEK

opgelet! de leiding is al op het kampterrein vanaf 15 juli! Het 
kan zijn dat we na deze datum niet altijd even snel kunnen reageren.



	
	

	

EINDELIJK	IS	HET	WEER	ZOVER,	HET	KAMP	KOMT	ER	STILLETJESAAN	WEER	AAN!	WE	GAAN	ONS	

10	DAGEN	LANG	AMUSEREN	IN	DE	BOSSEN,	RAVOTTEN,	KAMPVUREN,…	

MAAR	DE	GROTE	VRAAG	IS	TOCH	WEL,	WAT	IS	NU	ONS	KAMPTHEMA?	NA	LANG		NADENKEN	
HEBBEN	WE	EEN	KEUZE	KUNNEN	MAKEN!	DIT	JAAR	GAAN	WE	ZIEN	WELK	TEAM	GOED	KAN	

SAMENWERKEN,	WELK	TEAM	ZEER	TACTISCH	IS,	TEAM	NOORD	OF	TEAM	ZUID?	INDERDAAD,	ONS	
KAMPTHEMA	IS:	EXPEDITIE	ROBINSON:	JUNGLE	EDITION	

	
WAT	MOET	JE	ZEKER	MEENEMEN?		

- JE	GOED	HUMEUR!	
- JUNGLE-ACHTIGE	KLEREN	(KAKI	SHORTS,	FANCY	

HOEDJE,	BEIGE	HEMDEN,…	ALLES	WAT	EEN	

ONTDEKKINGSREIZIGER	AAN	HEEFT	TIJDENS	ZIJN	

TOCHT)	
- GOEDE	STAPSCHOENEN	VOOR	OP	2-DAAGSE		
- MATRAS	
- SLAAPZAK	
- KLEDIJ	DAT	ZEKER	VUIL	MAG	WORDEN!	

	

WAT	GAAN	WE	ALLEMAAL	DOEN?		

- SJORREN	TOT	WE	ER	BIJ	NEERVALLEN!		
- UITHOUDINGSOPDRACHTEN	WAARBIJ	DE	WINNAAR	EEN	VOORDEEL	KAN	WINNEN	
- GROEPSOPDRACHTEN	ZODAT	JE	TEAM	IETS	EXTRA	KAN	VERDIENEN	
- VERFSPELLETJES	WEGENS	GROOT	SUCCES	TIJDENS	HET	JAAR	;)		
- ‘VUILE’	DAG	
- …	

	



HOE	KAN	JE	ONS	BEREIKEN?		

- VIA	MAIL:	katoverhas@hotmail.com	OF	carl.balcaen@hotmail.com		
- VIA	GSM:	0478/743.515	(KATO)	OF	0492/778.109	(CARL)	
- OPGELET!	DE	LEIDING	IS	AL	OP	HET	KAMPTERREIN	VANAF	15	JULI!	HET	KAN	ZIJN	DAT	WE	

NA	DEZE	DATUM	NIET	ALTIJD	EVEN	SNEL	KUNNEN	REAGEREN	

	

BRIEFJE	STUREN	NAAR	JE	ALLERLIEFSTE	JONGGIVER	

HET	KAMPADRES	VINDEN	JULLIE	VOORAAN,	ZET	ER	WEL	GOED	BIJ	DAT	HET	VOOR	SCOUTS	
WEMMEL	IS	+	NAAM	EN	TAK	ERBIJ	VERMELDEN	J 		

	

ZO	DIT	IS	HET	ZOWAT!	GENIET	NOG	VOLOP	VAN	JULLIE	WELVERDIENDE	VAKANTIE,	STUDEER	NOG	
GOED	ALS	DE	EXAMENS	NOG	BEZIG	ZIJN.	WIJ	ZIEN	JULLIE	AL	MET	VEEL	PLEZIER	TERUG	OP	26	JUNI	
EN	ANDERS	TOT	OP	KAMP!	

CARL	EN	KATO		

	

EN	BEREID	JE	AL	MAAR	VOOR	OP	HARDE	TOESTANDEN		

	

	

	

	

	
	

MAAR	OOK	OP	NET	IETS	MINDERE	HARDE	TOESTANDEN		

	 	



SCOUTSRITUELEN	
	
BELOFTE	
"Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend is" 

Het is waarschijnlijk de moeilijkste zin uit onze missie. Het is de zin die verwijst naar 
‘schouders er onder’. Engagement, je inzetten voor anderen en de groep, is één van 
de basispijlers van scouting. En de belofte is hét moment bij uitstek om zeer expliciet 
met engagementswerking bezig te zijn. 

Het dan ook traditie dat onze 2e jaars en 3e jaars kawellen en 1e jaars jonggivers 
een belofte afleggen. Dit is een belofte die ze naar zichzelf, de groep en de wereld 
toe richten. Hier komen ook steeds wat technieken bij kijken die de leden gedurende 
het kamp leren zoals sjorren, kaartlezen, knopen leggen… 

Bij de terugkeer krijgen deze leden dan natuurlijk hun belofteteken voor op hun 
hemd! 

Dit jaar gaan we ook het beloftelied zingen aan het kampvuur en samen oefenen. 
Hier wat verder vinden jullie de tekst van het belofte lied! 

SCOUTS-	EN	GIDSENGROET 

De scouts- en gidsengroet is één van onze meest gebruikte symbolen. Vermoedelijk 
is er geen beter moment om hem van onder het stof te halen dan bij een belofte. 

De drie vingers wijzen op de drievoudige scouts- en 
gidsenbelofte: de belofte tegenover zichzelf, de andere en de 
wereld of god. De pink onder de duim wijst op de 
dienstbaarheid van elke scout of gids: de sterke beschermt de 
zwakke. Vroeger staken mensen ook al hun rechterhand op om te 
tonen dat ze geen wapen bij hadden. De scouts- en gidsengroet 
is geen militaire groet, geen groet van ondergeschiktheid, maar 
een teken dat je het goed meent met elkaar.  

Bij kabouters en welpen is het gebruikelijk om twee 
openstaande vingers te tonen in plaats van drie gesloten vingers bij hun groet. Hun 
belofte is immers eenvoudiger dan de latere beloftes bij gidsen en verkenners of 
leiding. Hun belofte concentreert zich op het ‘ik’ en op ‘de ander’, daarbij is er nog 
geen plaats voor de wereld of god. De kabouter- en welpengroet staat zo symbool 
voor de beide gespitste oren van de kabouter of welp. 

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar ook de linkerhand, met de pink 
omlaag zodat je elkaars pinken en duimen inhaakt. De dapperste Ashanti in Afrika 



gaven elkaar ook een linkerhand, en je moest daarvoor redelijk koelbloedig zijn, 
want dan moest je je schild even neerleggen. 

Deze groet doen wij op kamp elke ochtend en avond aan de scoutsvlag. Voor 
nieuwelingen op kamp, je zal wel zien hoe dat verloopt ;-) 

AVONDLIED	

Dit is een lied dat elke avond van het kamp gezongen wordt bij de sluiting en dat alle 
leden leren. Dit lied wordt door veel scoutsgroepen en andere jeugdbewegingen al 
vele jaren gezongen. Het is dus een echte scoutstraditie die we in ere houden. Voor 
de leergierigen onder ons, hier vind je de tekst en kan je al eens oefenen: 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet! 
 
 
Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
 
 
  



SCOUTSREGELS WEMMEL 
 

MISSIE van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning 
en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 
We geloven in onszelf, in elkaar 

en in iets meer. 
We spelen een spel dat niet luchtledig is, 

in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 
Met groot plezier en kleine daden 
komen we op voor onze omgeving 
en voor een kleurrijk Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige 
wereld. 

 

 

1. Als scout/ gids kom je elke vergadering in uniform. Voor 
kapoenen is dit enkel de das, voor andere leden is dat das en 
scoutshemd. 

2. Als scout/gids draag ik elke vergadering een korte broek van 
maart tot december. 

3. Als scout/gids span ik me in om er elke vergadering bij te zijn 
en als dit toch niet zou kunnen laat ik dit op voorhand aan 
mijn leiding weten. 

4. Als scout/gids kom ik op tijd naar vergaderingen. 
5. Om mee te kunnen op weekend en kamp moet je voldoende 

komen, enkel de 25 leden die het meest gekomen zijn 
gedurende het jaar kunnen mee. Dit wordt van in het begin 
van het jaar bijgehouden. 

 

	


